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De maan is een heel nostalgisch en melancholisch iets.
Ze heeft een rustige energie die iedereen betovert.

In de volgende teksten kun je diezelfde energie voelen.
Die nostalgische, rustige, soms zelfs trieste gevoelens die naar boven komen.

clap when you take off (sequel of the book "clap when you land")
Het boek "Clap When You Land" van Elizabeth Acevedo heeft diepe indruk op me gemaakt. Geïnspireerd door de kracht van

de personages, heb ik nagedacht over hun toekomst. Hoe zou het zijn als ik hun verhalen verder zou schrijven?
En zonder al te veel na te denken begon ik met schrijven.

monoloog geschreven door inspiratie van het boek "De vliegeraar" (een brief die Amir naar Hassan stuurt)
Voor school moesten we een monoloog schrijven over een boek dat we recent hadden gelezen. Bij mij was dat “De

vliegeraar” van Khaled Hosseini. Mijn monoloog is een brief die Amir naar Hassan stuurt om zich te verontschuldigen voor
alles.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1YY7JV2_mQhTn28DDCShtfSQGYaWmmEiOJHHCKWfgksM/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1zZX8i59qHnPASXbcv88GJYwC0mrqs0i3uIp5uvSvzCI/edit

